Een Mosquito stort neer ...

Op zaterdag 3 mei is Kaasboerderij De Graafstroom
inclusief de kaaswinkel extra geopend om aandacht te
geven aan 80 jaar vrij.

Arjan Wemmers geeft om 10.00 uur en om 14.00 uur een
indrukwekkende presentatie over een Mosquito die op 28 mei 1943
neerstortte in Bleskensgraaf. Arjan deed onderzoek en ontdekte
het verhaal achter deze gebeurtenis.

Aansluitend kun je meelopen, met gids Jan Boele, richting museum
Het Voorhuis.

‘We schrijven Bleskensgraaf 27 mei 1943. In Engeland lopen twee jonge
Canadezen naar de briefing room om daar samen met hun collega's te
horen wat er die avond van hen verwacht wordt...’

OP DEZE ZATERDAG IS DE KAASBOERDERIJ
OPEN VAN 9:00 - 16:00 UUR. VAN HARTE
WELKOM IN ONZE WINKEL. KOM PROEVEN

EN NEEM EEN KIJKJE IN DE STAL.

DE KOFFIE STAAT KLAAR. .
ABBEKESDOEL 2, BLESKENSGRAAF



Een samenwerking van Kaasboerderij De Graafstroom en Museum Het Voorhuis

MAAK KENNIS MET
BLESKENSGRAAF
IN OORLOGSTIJD

Op zaterdag 3 mei is er twee keer een wandeling vanaf
Kaasboerderij De Graafstroom naar Museum Het Voorhuis,
onder begeleiding van gids Jan Boele.

Jan Boele staat stil bij diverse locaties die herinneren

aan gebeurtenissen in de Tweede Wereldoorlog.

De wandelingen zijn gratis en vertrekken om 10.45 en 14.45
uur na de presentatie over het neerstorten van een Mosquito
in mei 1943 in Bleskensgraaf.

Aanvang presentaties in Kaasboerderij De Graafstroom:
10.00 uur en 14.00 uur.

De wandeling eindigt bij Museum Het Voorhuis,

waar de expositie 80 jaar vrij te zien is. In combinatie
met de wandeling geldt voor het museum op deze dag
een speciale entreeprijs van € 2,-.

Openingstijd museum 3 mei:
11:00-16:30
o
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